
Soms komen dromen uit…. 
 
Ergens in de jaren 70 liep ik, als klein 
jongetje, met mijn vader op de toenmalige 
wereldshow in Zutphen. Ik heb mijn ogen 
uitgekeken en dacht daarna wel eens van 
“hoe zou het zijn om…” 
 
Het heeft even geduurd maar bij de 
wereldkampioenschappen (Confederation 
Ornitologique Mondiale (C.O.M)) in Napels, 
Italië heb ik met mijn vogels 3x goud en 2x 
zilver gewonnen. 
 
Nou weet ik nooit of je dan zegt dat de vogel 
Wereldkampioen geworden is of dat ik dat 
als kweker ben. De vogel heeft er geen weet 
van dus zeg ik tegen iedereen dat ik 
wereldkampioen geworden ben met mijn 
vogels. 
 
Wat een heerlijk gevoel. 
 
Al jaren kweek ik met een speciaal soort 
Australische parkieten. Voor de liefhebbers; 
dat zijn de Neophema soorten. Al in 1998 
was ik met een Elegant parkiet provinciaal 
kampioen van de provincie Flevoland. Door 
het werk en de verhuizing van Lelystad 
(terug) naar Okkenbroek was deze hobby 
op een laag pitje komen te staan. Zoals dat 
dan gaat begon het in 2010 weer te 
kriebelen en heb ik de schuur groter 
gemaakt en een nieuwe volière gebouwd in 
onze achtertuin.  
 

Een echte uitdaging…. 

Ik probeer al een tijdje om mee te doen 

met het WK maar er zijn steeds issues 

waardoor dat nog niet eerder gelukt is. 

De eerdere versies van het WK in 

Nederland heb ik niet mee kunnen doen 

omdat mijn vogels kort voor die tijd ziek 

werden. Helaas zijn de Neophema 

soorten daar extra gevoelig voor. Vorig 

jaar werd het WK in Italië 2 dagen 

voordat de vogels daar naar toe gingen 

geannuleerd i.v.m. de vogelgriep aldaar. 

Ook toen droomde ik voor de tijd wel 

eens hoe het zou zijn om…….. 

Eén van mijn Blauwvleugels 

In 2011 was er opnieuw een 

Provinciaal kampioenschap, deze keer 

van Overijssel. In 2013 heb ik voor het 

eerst meegedaan met het NK en tot 

mijn eigen verbazing lukte het om met 

een stel Splendid parkieten goud te 

behalen, en dan wordt je echt 

enthousiast! Inmiddels heb ik met 4 

Neophema soorten in totaal 14 keer 

goud gewonnen op het NK. 

Op advies van mijn vader ben ik de 

uitdaging aangegaan om ook 

Blauwvleugels te gaan kweken. Al een 

jaar of 7 ben ik bezig om daarvan 

kwalitatief goede vogels te kweken 

waar ik zelf tevreden over ben. Goed 

van formaat en kleur met een grote 

oranje buikvlek. 



 

 
 
 
 
 
In 2019 was ik voor het eerst echt tevreden 
over mijn Blauwvleugels. Door Corona 
waren er echter de afgelopen jaren geen 
tentoonstellingen om dat objectief te laten 
vaststellen. In november 2021 ging de 
Neophema studiegroep in Roosendaal 
gelukkig wel door. De eerste mogelijkheid 
om met een Blauwvleugel mee te kunnen 
doen. Dat leverde direct een 
kampioenschap op en genoeg vertrouwen 
om ook met deze soort mee te doen aan het 
NK en WK. Als de collega kwekers binnen 
zo’n studiegroep enthousiast worden dan is 
dat echt wel een boost voor je 
zelfvertrouwen. Dat ik nu al zilver win met 
deze soort op het WK voelt wel heel goed. 
 
 
 
 
 
 
  

Mijn volière 

Eén van mijn jonge Splendid parkieten 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het NK van 2023 

Van 8 tot en met 14 januari heb ik ook dit 

jaar meegedaan aan het NK in Zwolle. 

Hoewel niet mijn allerbeste vogels daar 

geweest zijn (die waren immers naar Italië) 

is het toch weer gelukt om in de prijzen te 

vallen. 

Ik heb 2x goud gewonnen met de Bourkes 

parkieten en zilver met de Blauwvleugels.  

 

Eén van mijn Bourkes parkieten Een vreemde vogel… 

De liefde voor Australische parkieten is mij 
met de paplepel ingegoten door mijn vader. 
Van hem heb ik heel veel geleerd. Helaas 
mag hij dit niet meer meemaken. Ik zie deze 
prijzen daarom ook als een postuum 
eerbetoon aan hem. 
 

Dankjewel Pa… 
 

 

Januari 2023, 

Joan Teunissen 

 

 

Het WK van 2023 

Van 14 tot en met 22 januari was het WK 

in Napels. 

Ik heb 2x goud en 1x zilver gewonnen met 

de (verschillende soorten) Bourkes 

parkieten, 1x goud met de Turquoisine 

parkieten en  zilver met de Blauwvleugels.  

 


