
Terug naar de “oude doos” 
Uit de oude doos van zolder… 

 
Het leek ons wel leuk om iets te vertellen uit het archief van de vereniging. Bovenstaande titel 
kun je dan ook letterlijk nemen. Helaas is er veel verloren gegaan in de loop der jaren, je kunt je 
voorstellen dat een administratie van een vereniging veel papierwerk oplevert en in de 60 jaar van 
ons bestaan heeft men af en toe goed schoon schip gemaakt. Zo is bijvoorbeeld ook de oude 
ledenadministratie verloren gegaan, zodoende kunnen wij helaas niet meer nagaan of er 
jubilarissen onder de leden zijn en dus zullen wij het zonder huldigingen moeten doen. 
Wat er nog wel bewaard is gebleven zijn de notulen en kasboeken van het eerste uur en jaren. 
Hoewel ook niet van alle jaren compleet, geeft het toch een mooi beeld van het verenigingsleven 
in de loop van de jaren. 
De notulen werden helemaal met de hand in verslagvorm uitgeschreven door de secretaris en 
door de voorzitter ondertekend. Soms uitgebreid, soms beknopt en soms bijna onleesbaar maar 
het blijft leuk daaruit voor te lezen. 
Bijvoorbeeld het volgende letterlijke verslag van de oprichtingsvergadering: 
 
" Op aandrang van een paar leden werd, op zaterdag 29 Juni '46 ten huize van de Heer H. Markvoort, een 
oproep gedaan voor liefhebbers om een schietvereeniging op te richten. Deze avond werd geopend door de Heer D.J. 
Denneboom en die heette allen hartelijk welkom. En gaf verder een korte inleiding over een op te richten 
schietvereeniging. En vroeg de aanwezigen, of ze allemaal lid wilden worden. Er waren die avond maar 10 leden 
aanwezig. Er waren nog wel wat liefhebbers in de buurt, maar waren soms te druk met hooien. Maar er kon een 
begin gemaakt worden, en dat is ook gebeurd. Er werd die avond een bestuur gekozen, en wel de volgende personen 
met functie's die, die avond ook direct verdeeld zijn: D.J. denneboom voorz. J. Smale secr. G.Joh. Ilbrink 2. secr. 
W. Holmer penningm. en G. Nikkels (Meyer) 2. penningm. Er werd besloten om zich in verbinding te stellen met 
Loo. Om daar het regelement eens van op te vragen, en indien mogelijk punten te veranderen. Verder werd er over 
gepraat om een schietveld te vinden. De één zei dit en de ander dat, totdat de heer Rietman zei de Koesteeg bij de 
heer Schoneveld eens te bekijken, en naar te vragen, wat inmiddels is klaar gekomen. Voor een bedrag van ƒ10 in 
het jaar. Lopende van 1 Juli tot en met 30 Juni. Er werd tevens besloten om de Heer H. Koldeweij sr. te vragen 
om adviseur te willen worden. Wat inmiddels is gebeurd en de Heer Koldeweij nam deze benoeming aan. Wat het 
inleggeld betrof kon nog niet worden vastgesteld, daar men nog niets van de kosten van een buks wisten. Daar zou 
ook eens naar gehoord worden. Maar die waren er dun. Maar alles zou in het werk gesteld worden om het aan het 
draaien te krijgen. De Heer D.J. Denneboom sprak de hoop uit dat deze avond niet nutteloos was geweest en dat 
er spoedig leden bij mogten komen dan kon men het aanvragen bij de gemeente, en wenschte verder allen een wel 
thuis toe. 
      Joh. Smale 
              Secr. 
      DJ Denneboom 
  
Hier zijn we getuige van de oprichting van onze vereniging. Het is prachtig om te zien dat men 
zonder middelen of een concreet plan van start gaat. Een buks had men niet en over een geschikt 
terrein moest nog gedacht worden.  
Bij de wens van dhr. Denneboom dat de avond niet nutteloos was geweest moet ik toch 
glimlachen als ik besef hoe de vereniging er nu voorstaat.  
Op 17 augustus blijkt dat de vereniging voortvarend te werk gaat als de volgende bestuurs- en 
ledenvergadering gehouden wordt in het café: 
 
Verslag van de Bestuursvergadering. Op zaterdag 17 aug hield het bestuur van de schietvereeniging "Vooruit zij 
ons doel" te Dotherhoek vergadering in cafe Braakhekke. Aanwezig was het voltallig bestuur met de adviseur de 
Heer Koldeweij. De voorzitter opende de verg en heette allen hartelijk welkom en in het bijzonder de adviseur. Hij 
sprak tevens de hoop uit dat de Vereeniging mag groeien en bloeien tot in de lengte van dagen. Verder werd het 



regelement, van Loo nagezien, enkele punten veranderd, en toen vervolgens op de aansluitende ledenvergadering 
voorgelezen en vastgesteld. Verder werd er over het ingeleggeld en contributie gepraat. Tenslotte werd er besloten om 
het inleggeld te stellen op ƒ5 per persoon en de contributie op ƒ2 per jaar Eerste halfjaar ƒ1. Indien dat later 
blijkt wanneer er een buks te krijgen is geen geld genoeg is dat er wat bij moet komen per lid vastgesteld door het 
Bestuur. Vervolgens werd de Bestuurverg. gesloten met een woord van dank, van de Voorzitter. En ging men over 
tot de ledenverg. 
      Joh. Smale 
              Secr. 
      DJ Denneboom 
 
Verslag van de ledenvergadering op Zaterdag 17 aug '46 in cafe Braakhekke. De Voorzitter, de heer D.J. 
Denneboom, heette allen hartelijk welkom en in het bijzonder onze adviseur de heer Koldeweij. Tevens sprak hij de 
hoop uit dat de schietvereeniging mag groeien en bloeien tot in de lengte van dagen, en dat er Zondags wanneer er 
geschoten wordt ook een prettige samenwerking mag zijn, en dat er maar veel liefhebberij mag zijn voor het schieten. 
Verder verzocht hij de secr. de Notulen van de vorige vergadering voor te lezen. Deze werden voorgelezen, en daar 
er geen op of aanmerking zijn, goedgekeurd en vastgesteld. Verder werd het reglement voorgelezen. Waarin nog al 
het één en ander werd veranderd. De schietvereeniging kreeg de naam van "Vooruit zij ons doel". Enkele punten 
werden nog meer veranderd, besloten werd, wanneer een buks te koop is, en gekocht word om bij de Heer Koldeweij 
in bewaring te geven. Die heeft er wat. En kan er meer hebben. Die had tevens ook een vuurwapen vergunning en 
die had ook geen ander lid. Er werd nog gesproken over toelating van nieuwe leden. Doch de meerderheid was dat 
het ledental niet boven de 30 moest komen. Daar het anders te lang duurde eer men een beurt kreeg. Er waren al 
een paar die al gevraagd hadden en die nu als ze wilden kunnen worden toegelaten, doch het inleggeld iets te 
verhogen en wel tot ƒ7,50 + ƒ1 contributie. De eerste 25 leden, dus de oprigters betalen ƒ5 +ƒ1 contributie voor 
het eerste half jaar. Verder werd er over gepraat om een tent, waarmen bij regen of wind onderdak kan vinden en 
vooral diegene die met het schrijfwerk belast is. Doch de meerderheid was voor om maar aan het schieten te komen, 
en omdat er op het ogenblik toch niet voldoende kogels waren, bij regenachtig weer maar over te slaan. De tent 
kosten waren op het ogenblik veel te duur, dus daar moet men zich eerst maar mee behelpen. Toen kwam de inning 
contributie en inleggeld aan de beurt. Er werd die avond van 19 leden geind. Die er niet waren, moesten eerst 
betalen, voordat er geschoten werd. Vervolgens kwam de rondvraag. daar werd niet niet veel gebruik van gemaakt. 
De heer Koldeweij Jr. vraagt als hij kogels kan kopen van ƒ8 de honderd, of hij dat dan moest doen, of dat te 
duur was. De verg. was van meening van wel. Daar die dingen er tog dun waren. Tenslotte vroeg de Voorz. de 
leden wat ze wilden: Koldeweij had nog een paar kogels te beschikking voor ieder plm 3. of ze die de volgende dag 
eens wilden, of dat ze wilden wachten, totdat er meer waren. Besloten werd om ze Zondag 18 aug 'smiddags 2 uur 
tog te beginnen. En dan vervolgens om de 14 dagen voor en na de middag. Er werd ook nog gepraat over een 
regeling in het schieten voor de leden Alphabetisch zou men dat dan doen. 
De Voorzitter dankte allen verder voor de opkomst en wenschte allen wel thuis toe. 
      Joh. Smale 
              Secr. 
      DJ Denneboom 
 
Leuk om zo de geboorte van onze vereniging terug te lezen. Voor het eerst werd dus geschoten 
op 18 augustus, anderhalve maand na de oprichting en wel met geschonken kogels. Grappig is 
dat de hoop uitgesproken word dat de vereniging mag groeien en bloeien terwijl één van de eerste 
beslissingen die genomen wordt, een ledenstop is. Die tent blijkt overigens een wederkerend 
onderwerp de eerste jaren, in elke vergadering word er over gedebatteerd en te duur bevonden. 
Bladerend door het eerste notulenboek van de secretaris blijkt dat men twee maal per jaar een 
ledenvergadering houdt en zo'n 3 a 4 keer een bestuursvergadering.  
De zomer ledenvergadering staat al gauw in het teken van het organiseren van schietwedstrijden 
op de Bathmense kermis. Daarover zou ik graag een volgende keer willen vertellen. 
 
       Gerard Koldeweij 
 



 
 

Foto 
Bovenstaande foto werd ons aan geboden tijdens ons veertig jarig 
bestaan. Er zat de volgende brief bij:  

Geachte Jubilaris, 
Bijgaande foto is een vergroting van een kiekje gevonden in mijn archief 
en gemaakt omstreeks het geboortejaar van de vereniging. 
Het geeft het inwendige weer van wat toen in zekere zin de 
"kraamkamer"genoemd kan worden. 
Hierop komen tevens voor een drietal leden van het "eerste uur", te weten 
Willem Holmer, Johan Ilbrink en Herman Nieuwenhuis. De overige drie 
hebben, hoewel geen persoonlijke binding met de jonggeborene, tevens 
aan haar wieg gestaan, en ongetwijfeld asistentie verleend bij de 
bevalling. 
Het zijn R. Braakhekke, A. Grotenhuis en mijn persoon. 
Ik wens V.Z.O.D., met haar bestuur en leden, mede namens mijn vrouw, 
nog alle goeds toe in de nabije- en verre toekomst. 
                                                            D.J. Koopman en echtgenote 
                                                             Bathmen, 21 juni 1986 
 
Erg leuk om zo'n brief te krijgen, temeer omdat het bijzonder is dat er een 
foto bewaard is gebleven uit die tijd. De foto heeft dan ook een 
prominente plaats gekregen in ons clubgebouw. 
 


